
De oude begraafplaats, Middelland 
 

Eeuwenlang was begraven de enige vorm van lijkbezorging in Nederland. Er werd begraven in en 

rond kerken in steden en dorpen. De welgestelde burgers vonden een laatste rustplaats in de kerk, de 

armen op het kerkhof. Na 1829 werd bij Koninklijk Besluit door de overheid verboden nog langer te 

begraven in kerken. Gemeentes met meer dan duizend inwoners moesten een begraafplaats buiten 

de bebouwde kom inrichten.  

 
De oude begraafplaats, Middelland 32, stamt uit 1828. (archief 0887-442) Aangelegd na een besluit 

dat er niet meer bij de kerk begraven mag worden.  

Er zijn verschillende graven geweest, hiervan is niets meer te zien. Register graven met nummer en 

namen (archief 0887-439) 

Er heeft een baarhuisje gestaan, in het archief zijn bestek en tekening uit 1866 aanwezig (archief 

0087-437). Foto’s hebben we niet kunnen vinden. Ook is de begraafplaats in 1866 uitgebreid 

(archief 0887-438) 

De begraafplaats bleef in gebruik tot ca. 1880, toen een nieuwe begraafplaats werd aangelegd aan de 

Molenweg. 

 

In 1888 heeft de gemeenteraad besloten om niet meer aan het Middelland te begraven. (archief 

0887-442) 

 

Er resteert nu slechts een gietijzeren hek met aan weerskanten van het toegangshek aan beide kanten 

gecanneleerde zuilen met daarop gevleugelde zandlopers. Achter het hek een met onkruid en gras 

begroeide oppervlakte dat aangeeft hoe groot de begraafplaats was. Een rechthoekig perceel op de 

kruin van de dijk. Er bestaat onduidelijk wanneer de ontruiming heeft plaatst gevonden. 

 
 
 

 


