Rederij Pieter van der Hoog 1877-1906

Wie was Pieter van der Hoog? Pieter van der Hoog wordt op 24 december 1835
geboren als zoon van een boerenfamilie aan de Noord. Op 13-jarige leeftijd, in
1848, gaat hij al naar zee. Tussen zijn reizen door leerde Pieter voor stuurman.

Vanaf 1857 ging hij daarvoor naar de kleine maar goed bekend staande
Zeevaartschool aan de Dorpsstraat te Krimpen aan de Lek. (De school stond op de
plaats waar later Reklameburo Hardam gevestigd was). De zeevaartschool stond
onder leiding van Arie Hoorweg, een deskundig onderwijzer in de wis- en
zeevaartkunde. In 1859 wordt Van der Hoog 2¢ stuurman en twee jaar later wordt
hij 1¢ stuurman.

Op 28 jarige leeftijd wordt hij door rederij J.H. von Santen, gevestigd op het terrein
van J&K Smit in Krimpen aan de Lek, aangesteld als kapitein op de nieuwe houten
bark Bastiaan Pot, gebouwd te Kinderdijk. Er zijn uit zijn tijd van gezagvoerder op
de bark Bastiaan Pot brieven bewaard gebleven. Deze zijn in boekvorm uitgebracht.

Tussen 1867 en 1872 vaart kapitein Van der Hoog op het nieuwe houten fregat
Antje, ook voor reder Von Santen. Als in 1877 de heer J.H. von Santen overlijdt,
wordt Pieter van der Hoog tot reder benoemt over de schepen Bastiaan Pot en de
Antje. Zijn belang wordt gaande weg groter en zijn ambities ook; daarom gaat hij
over van houten naar ijzeren schepen. Er zijn 6 ijzeren barken voor hem gebouwd
bij J&K Smit in Krimpen aan de Lek.

In 1885 wordt het schip “Krimpen aan de Lek”, maar die loopt op de klippen in
1902 in de Straat Torres bij Brits Nieuw-Guinea. In 2015 is de bel van het schip
terug keert naar ons dorp. De bel is te zien in het Cultuurhuis samen met een
schilderij van het schip.

Zijn laatste schip gebouwd 1904 bij J&K Smit is een viermastbark, de Geertruida
Gerarda. Het is het grootste zeilschip ooit in Nederland gebouwd. De schepen die
daarna gebouwd werden zijn stoomschepen. Pieter van der Hoog maakte van
Krimpen aan de Lek de thuishaven van de grootste vioot van de Nederlandse
zeilvaart. Hij is in overleden 1906.

Pieter van der Hoog woonde met zijn gezin aan de Rijsdijk nr 69 (later het huis van
dokter Mars en de AO winkel van De Jong). Het huis stond naast de boerderij van

zijn schoonvader De Jong. Schuin tegenover stond het huis van Kees Smit van de
scheepswerf J&K Smit (Rijsdijk 64).

Reder Pieter v.d. Hoog en scheepsbouwer Kees Smit liggen ook bij elkaar begraven
op de begraafplaats aan de Molenweg. Het zijn 2 monumentale grafkelders.



